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DE TAS

Een klassieke dokterstas, of toch een
hippere variant? Als huisarts heb je steeds
meer te kiezen. Wat zegt de tas eigenlijk
over de dokter? En wat zit er in die tas?
Ellen Simons, huisarts in de regio Ede,
trapt deze nieuwe rubriek af.
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2l zocht een tas
et genoeg vakjes

Bdie ooli yeer niet
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‘Ik heb altijd een urinepotje en stick mee

in de tas. Hoort volgens mij niet bij de
standaarduitrusting, maar ik vind het handig
om op visite meteen te kunnen checken of een
patiént blaasontsteking heeft.

Sleutels

‘Mijn autosleutel gaat altijd in de tas, op z'n vaste
plekje aan de zijkant. Ik werk in de regio Ede,
waar best veel patiénten in het buitengebied
wonen, dus visites op de fiets zijn meestal geen
optie. Mijn tas heeft een groot schouderhengsel,
dus als ik er toch mee fiets, zet ik ‘'m achterop.
Als-ie van de bagagedrager valt, hangt-ie altijd
nog aan mijn schouder.

Stripje

‘Op de huisartsopleiding kreeg ik een lijstje van
alles wat in de dokterstas hoort, maar in het
echie mis je dan soms toch dingen. Zo heb ik
altijd een stripje paracetamol mee. En een paar
tabletjes prednison, zodat een patiént daar
alvast mee kan beginnen voordat hij of zij ze van
de apotheek krijgt.’
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llen Simons houdt van kleur. Dus

een standaard donkerbruine

dokterstas? Hmm. Ze zocht even

verder. ‘lIk heb dit exemplaar op in-
ternet gevonden. Mooi blauw met bruine
accenten. Wel van klassiek leer, want leer
heeft toch wel wat.’ Van patiénten krijgt ze
regelmatig een compliment: ‘Wat modern,
wat gezellig, weer eens wat anders — dat
hoor ik best vaak.’

Ze koos voor de middelste maat van de
drie die beschikbaar waren. ‘lk zocht een
tas met genoeg vakjes die ook weer niet
té groot is. Het hoofdvak is verdeeld in
vier compartimenten en daarnaast zitten
er nog verscheidene kleine vakjes in. Heel
handig om alles altijd op dezelfde plek

te kunnen bewaren. Met je tas kom je als
huisarts geregeld in een spoedsituatie.
Dan wil ik meteen alles kunnen vinden.’

‘Als waarnemend huisarts kom ik regel-
matig in praktijken of spreekkamers waar
al een tas van een andere dokter staat.
Daar werp ik weleens een blik in. Soms
denk ik: wow, dat je iets kunt vinden in
die tas. Sommige dokters hebben best
een rommelige tas. Al vind ik dat op een
bepaalde manier ook wel weer z’n charme
hebben. Zoals een hond lijkt op z'n baasje,
zo zegt een tas iets over de dokter die
erbij hoort.”

EEN BLIK IN JOUW TAS?
Wil je vertellen over jouw dokterstas?
Meld je aan voor deze rubriek via
dedokter@lhv.nl met in de titel
‘dokterstas’.




