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‘ Het opknappen 
kostte een 
veelvoud van de 
aankoopprijs’

Een klassieke dokterstas, of toch een 

hippere variant? Als huisarts heb je steeds 

meer te kiezen. Wat zegt de tas eigenlijk 

over de dokter? En wat zit er in die tas? 

Huisarts Manon Wijnker vond een efficiënte 

tas op de vrijmarkt.
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EEN BLIK IN JOUW TAS?
Wil je vertellen over jouw dokterstas? 

Meld je aan voor deze rubriek via 

dedokter@lhv.nl met in de titel 

‘dokterstas’.

De essentials passen allemaal in de tas. Als het 

nodig is, neem ik in een apart tasje wat andere 

spullen mee, zoals wondverzorgingsmiddelen. 

Ook de otoscoop neem ik alleen mee als ik weet 

dat ik die nodig heb. De reflexhamer zit dan weer 

wél altijd in de tas, al gebruik ik ’m misschien 

maar twee keer per jaar. Die hoort bij de stan-

daarduitrusting van een huisarts, vind ik.

Het is fijn om spullen bij elkaar te hebben die bij 

elkaar passen. In het tasje met de blauwe bies zit 

alles wat met lucht te maken heeft, zoals  

inhalatiemedicatie. In de gele alles voor noodge-

vallen, zoals een infuus en injectiematerialen. Als 

een patiënt slecht ligt, is het fijn dat je in  

één keer alles kunt pakken wat nodig is, in plaats 

van het bij elkaar te moeten zoeken.

De combinatie van kleuren en spullen is niet 

toevallig. Blauw voor lucht, geel voor alarm en 

in het toilettasje met de zwarte bies zitten de 

spullen die me herinneren aan de Covidtijd, 

een periode waar ik liever niet aan terugdenk. 

In de winter gebruik ik trouwens nog geregeld 

een mondkapje, om mezelf of juist de patiënt te 

beschermen.

Wie? Manon Wijnker (39)

Huisarts sinds 2016

Hoe en waar? sinds 1 januari 

praktijkhoudend huisarts in Ermelo

‘H
et weer betrok vorig jaar halver-

wege Koningsdag. Veel verkopers 

op de vrijmarkt begonnen al in te 

pakken omdat er regen werd verwacht. En 

precies toen zag ik een oude, stoffige leren 

tas staan die een mooi formaat had voor een 

dokterstas. Ik vroeg me af of hij in m’n fietstas 

zou passen, maar voor 4 euro wilde ik die 

gok wel wagen. Hij paste precies. Voor een 

veelvoud van de aankoopprijs – 25 euro – heb 

ik een leerverzorgingsproduct gekocht en via 

Ali Express een vakverdeling voor de  

binnenkant. 

Tot vorig jaar had ik een knalrode tas – die 

staat nu thuis. Een prachtige tas, maar sinds 

ik dichter bij de praktijk woon, ga ik vaker op 

de fiets. Daar was die tas, die zo mooi bij mijn 

rode winterlaarzen paste, eigenlijk te groot 

voor. Over dit exemplaar krijg ik minder com-

plimenten, maar hij is wel heel praktisch. Een 

opleider zei ooit tegen me: “Hoe zwaarder de 

tas, hoe onzekerder de dokter”. Dus na acht 

jaar vond ik dat ik wel toe was aan een kleiner 

exemplaar. Vroeger zeulde ik zowat een 

mobiele praktijk mee, nu wel een paar kilo 

minder aan papierwerk, schat ik. De aankoop 

was een goed moment om alles eens uit te 

mesten.

Deze tas bevalt na een jaar nog uitstekend. 

Mocht ik dit jaar op de vrijmarkt toevallig een 

exemplaar tegenkomen dat net zo groot is, 

maar met een wat hipper design, dan zou ik 

misschien nog eens een andere kopen. Dat 

zou heel toevallig zijn, maar je weet het nooit. 

Ik ben nu eenmaal echt een lie�ebber van 

kringloopwinkels en rommelmarkten.’¶


