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Wie? Fortuné Elekonawo (35)

Huisarts sinds voorjaar 2025

Hoe en waar? Waarnemend huisarts in de regio
Arnhem-Nijmegen

/ { an het begin van mijn huisartsenopleiding,

Adriejaar geleden, ging ik op zoek naar een
tas. Zo'n standaard leren tas wilde ik niet. Te duf,
maar ook onoverzichtelijk: één grote bak waar alles
door elkaar ligt — terwijl ik van mezelf al wat
chaotisch ben. Bovendien ga ik vaak met de fiets,
dus ik wilde het liefst een rugzak. Ik heb heel wat
afgegoogled om de goeie te vinden. Pas toen ik
“hospik” invulde — een militaire medische verzor-
ger — vond ik wat ik zocht. Mijn vriendin heeft ‘m
me cadeau gegeven.

Ik wilde liever niet een tas die meteen duidelijk
maakt “dit is de dokter”. Waar ik aanbel, word ik
doorgaans verwacht en mensen die me gewoon
op straat zien lopen, hoeven niet te weten dat ik
huisarts ben. In het algemeen val ik al genoeg op,
met mijn afrokapsel en mijn karakter. Bij familie en
vrienden sta ik graag in de aandacht, in mijn werk
juist liever niet. Al krijg ik soms juist aandacht met
zo’n niet-standaard tas.

Mijn loopbaan hoeft wat mij betreft ook niet
standaard te verlopen. Dat is tot nu toe ook niet
gebeurd: ik ben gepromoveerd in chirurgische
richting maar koos uiteindelijk toch voor het bre-
dere vak van huisarts. Misschien combineer ik over
vijf jaar mijn werk in een reguliere praktijk met iets
heel anders. In ieder geval lijkt het me fijn om vaste
patiénten te hebben, bijvoorbeeld als praktijkhou-
der of in dienstverband. Maar het zou ook zomaar
kunnen zijn dat ik dan buiten Europa werk. Hoe dan
ook: deze tas gaat mee.’q|
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Je kunt de rugzak helemaal openklappen. Bin-
nenin zitten doorzichtige tasjes die met klitten-
band in de tas vastzitten. Ik haal dus simpelweg
het tasje eruit dat ik nodig heb. Drie tasjes met
de meest gebruikte spullen liggen bovenaan.

De meeste praktijken hebben wel stickers voor

kinderen liggen, maar als waarnemer weet ik niet
altijd precies waar. Daarom vind ik het handig om
zelf een vel mee te hebben.

Mijn eerste opleider gaf me deze stethoscoop
cadeau, met daarin gegraveerd: ‘Good luck
Fortuné, K3’ — zijn voornaam is Kadri. Ik wilde
graag een opvallend kleurtje, want dat had mijn
vorige stethoscoop ook. Het werd paars-roze.



